
Activiteitengids 2025-2026 

Thema: Laat je verrassen 

Voorwoord 

- Stoppen van geloofsopvoeding 

- Geen omgaan met verlies 

- Regionaal aanbod 

- Geen napraten over de kerkdienst 

- Geen GHB 

- Filmavonden worden ook aangeboden in de buurgemeenten Easterein en Lollum-Waaksens. 

Om die reden is er een derde avond gepland bovenop de gebruikelijke twee keer. 

 

Bezinning 
 

AUTOBIOGRAFISCH TEKENEN EN SCHRIJVEN 

“Wie zijn geschiedenis kent, kent zichzelf.” 

 

In mijn Maanatelier combineer ik creativiteit en persoonlijke ontwikkeling met elkaar. We zijn 

gewend om met behulp van taal na te denken over onszelf en woorden te geven aan onszelf. 

In het Maanatelier nodig ik je uit om jezelf ook in beelden zichtbaar te maken. 

Dit jaar gaan we autobiografisch tekenen en schrijven, dus jouw leven letterlijk in beeld 

brengen. De eerste lessen gaan we oefenen met het tekenen van mensfiguren en gezichten, 

zodat je daar geen drempels meer in ervaart. Daarna kunnen we aan de slag: iedere les staat 

een levensfase of -situatie centraal. In je eigen tekening en schrijfwerk zul je mooie 

ontdekkingen doen over de mens die je was en nu bent.  

Enthousiast om je eigen autobiografie te gaan maken? Iedere eerste dinsdagavond van de 

maand ben je van harte welkom. Bij minimaal 4 deelnemers gaan we van start. 

Plaats en tijd: Wynserdyk 39, Easterein, van 19.30-21.00 uur 

Data:   7 oktober, 4 november, 9 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april 

Kosten:  € 10 per avond 

Aanmelden:  bij Marion van der Laarse, email: marion@hetmaanatelier.nl 

 

   

 

Bijbelkring 
Er zijn van die vragen, waar je steeds weer tegenaan kunt lopen bij het zien of ondervinden van 

onmenselijk en persoonlijk lijden. Je kunt hierbij denken aan wat er in Israël en de Palestijnse 

gebieden gebeurt. Of aan een tragedie in eigen kring. Zo is het leven nu eenmaal? Of valt er meer 



over te zeggen? En wat voor beeld leveren bijbelteksten op? Aan de hand van een boek van Hetty 

Lalleman zullen we op zulke vragen ingaan. Het gaat om ‘Is dit onze Vader? Waarom ik van de God 

van het Oude Testament houd’ (2014, € 14,99). Bij de bespreking wil ik ook gebruik maken van een 

uitgave van het NBG: De lijdende mens. Perspectieven op lijden, schuld en troost bij het boek Job 

(2025, € 19,95) en van het boek van ds. Dirk de Bree, De kwestie Job. Zijn vragen, zijn vrienden, zijn 

God (2025, € 24,95). Er is geen voorbereiding nodig om deel te nemen aan deze bijbelkring. 

Plaats en tijd:  It Bynt, van 10.00-11.30 uur 

Data:  afwisselend op woensdag en donderdag: 12 november, 11 december, 14 januari en 5 

  februari 

Aanmelden: bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com  

 

Ferhalen fan it begjin: Op syk nei it paradys en de ôfkomst van Abraham 
In 2008 maakte Douwe Willemsma met zijn vrouw Ine een reis door Syrië, Jordanië, Israël en Egypte. 

Met een presentatie wil hij ons meenemen op zijn tocht langs bijbelse plaatsen en wat deze hem 

heeft opgeleverd aan inzichten over de oorsprong van het volk Israël. Waar komt Abraham vandaan? 

Waar kunnen we de Hof van Eden plaatsen? Over deze en andere zaken zal het gaan.  

Plaats en tijd:  It Hiddahús, Buorren 7 in Hidaard, aanvang: 20.00 uur 

Datum:  dinsdag 4 november 

Kosten:  consumpties voor eigen rekening 

Aanmelden:  bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com  

 

Herkennen van Gods ‘stem’ 
‘Met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan’, zo klinkt het in lied 978 van het liedboek 

(Aan U behoort o Heer der heren). Hoe kom je die tekenen op het spoor? Waar herken je Gods 

spreken aan? In drie bijeenkomsten wordt hier op ingegaan aan de hand van bijbelteksten en 

voorbeelden uit de praktijk. Naast het lezen van teksten is er ook aandacht voor ons persoonlijk 

verhaal. Wat komen we zelf tegen? Er zijn talloze verhalen van gelovigen, die op een of andere 

manier op een bepaald spoor zijn gezet en daar Gods leiding in hebben gezien. Een Engelstalig boekje 

heeft mij ooit gestimuleerd om wat meer te letten op dromen (Herman Riffel, Your dreams, God’s 

neglected gift, 1981). Recent heb ik het boek van Janneke Plantinga doorgenomen, God spreekt tegen 

jou (2024). In preken heb ik het af en toe over een lied, een woord uit de bijbel of een gedachte die 

maar zo in je op kan komen, als een manier waarop God je iets mee wil geven. Mijn wens is dat 

deelnemers dat bij zichzelf herkennen. Samen op ontdekkingstocht. Marten 

Plaats en tijd: It Bynt, van 20.00-21.30 uur 

Data:   dinsdag 3 februari, 24 februari en 17 maart 

Aanmelden:  bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com  

 

Martinikring Easterein 
De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar geloof en leven elkaar ontmoeten. Al elf 

seizoenen komen we samen om in een open en vertrouwde sfeer met elkaar in gesprek te gaan. We 

verdiepen ons in inspirerende thema’s, luisteren naar elkaars ervaringen en zoeken samen naar wat 

geloof vandaag kan betekenen. 

Of je nu gelovig bent, zoekend, of gewoon nieuwsgierig – iedereen is welkom. Het gaat niet om ‘het 

juiste antwoord’, maar om samen leren, delen en ontdekken. 

De laatste bijeenkomst willen we gezamenlijke met elkaar een korte viering houden om aansluitend 

met elkaar te eten. 

Datum en plaats:   

Donderdag 30 oktober      10.00-12.00 uur    Vermaning in Witmarsum 



Donderdag 20 november            10.00-12.00 uur    Martinikerk Easterein 

Donderdag 29 januari                  10.00-12.00 uur    Martinikerk Reahûs 

Donderdag 26 februari                 11.30-13.30 uur Locatie volgt nog 

Contactpersoon:  ds. Nicolette Vlaming, 06-14454766 

 

Nijkleasterkuier 
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een meditatieve wandeling vanaf de 

Radboudkerk in Jorwert. Er is plek voor maximaal 10 personen. We verzamelen bij it Bynt en 

vertrekken om 8.45 uur per auto naar Jorwert. Daar maken we een ochtendgebed van een half uur 

mee in de kerk. Daarna is er koffie en thee. Dan volgt een gezamenlijke wandeling van ruim een uur. 

Het eerste gedeelte is in stilte. Soms wordt een lied gezongen of een tekst gelezen. Op de terugweg 

word je uitgenodigd om met iemand op te lopen en in gesprek te gaan. We sluiten de ochtend af met 

een gezamenlijke, zelf meegebrachte, lunch. Houd er rekening mee dat de kerk zelf niet is verwarmd 

en vaak over onverharde wegen wordt gelopen.  

Datum:   woensdag 25 februari 

Plaats en tijd:  It Bynt, 8.45 uur vertrek 

   Radboudkerk Jorwert , 9:30 uur: Ochtendgebed   

   10:00 uur: Koffie of thee  

   10:30 uur: Begin van de NijKleasterkuier  

   12:00 uur: Lunch (zelf meebrengen)  

Aanmelden:  bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com  

Kosten:   € 6,00 per persoon 

 

Wie dit individueel zou willen doen, kan contact opnemen met ds. Nicolette Vlaming, telefoon: 06-

14454766, email: predikant@kerkeasterein.nl. Deze wandeling is iedere woensdagochtend. 

 

Rûntsje Easterein 
Het maken van een wandeling zorgt niet alleen voor rust en stilte in je lichaam. Wanneer je door de 

natuur loopt, kijk je al gauw anders naar de wereld om je heen. Wandelen is ook wel thuiskomen bij 

jezelf.  

In het najaar en voorjaar is er de mogelijkheid om ‘s avonds om 19.00 uur met elkaar een rondje te 

lopen rond Easterein (rond 20.00 uur zijn we weer terug). We verzamelen op een punt en lopen dan 

met elkaar een ronde. Onderweg horen we een korte gedachte waar je over na kan denken en 

aansluitend met degene naast je over kan praten.  

Plaats en tijd:  om 19.00 uur vertrek aan het eind van de Skippersbuorren in Easterein 

Data:   dinsdag 23 september, dinsdag 14 oktober, donderdag 23 april en dinsdag 12 

   mei 

Contactpersoon: ds. Nicolette Vlaming 

Aanmelden:  niet nodig 

 

Ontmoeting 
 

Dauwtrappen 
Met hemelvaart houden we een regionale dienst op Landgoed Hizzard in Lollum van Piet en Martha 

Kaastra. In navolging van de vorige keer in Hartwert gaat er een fiets- en wandeltocht aan vooraf. De 

wandeling start en eindigt bij de Hubertuskerk in Lollum. De route is 7,5 km lang en voert over de 

Slachtedyk naar de boerderij op Slachte 3. Vandaar mogen we over privéterrein door het land naar 



Lopens, om vervolgens terug te keren naar de kerk. Dan is het nog 5 minuten fietsen naar het 

landgoed op de Hizzaarderlaan 16. Daar begint om 9.30 uur een dienst waarin ik, ds. Nicolette 

Vlaming en ds. Rianne van Zessen voorgaan.   

Tegelijkertijd met de wandeling is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een fietstocht. Deze 

start bij it Bynt, Terp 21 in Wommels en eindigt bij het landgoed. Eenieder die mee wil doen, is 

welkom!  

Datum en plaats:  Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 

   wandeltocht vanaf de Hubertuskerk in Lollum, Kerkstraat 1 

   fietstocht vanaf it Bynt, Terp 21, Wommels 

Eindpunt:   Landgoed Hizzard, Hizzaarderlaan 16, Lollum 

Aanvang:   7.30 uur (verzamelen vanaf 7.15 uur) 

Aanmelden:   niet nodig 

 

Filmavonden 
Dit seizoen zullen er drie films worden getoond, waarvan twee al bekend zijn. De derde moet nog 

worden uitgezocht. Mocht u suggesties hebben, laat het weten.  

 

Plaats en tijd: Jacobikerk, 20.00 uur 

Data:   zaterdag 15 november, 24 januari en 7 maart 

Aanmelden: niet nodig 

Kosten:  de toegang is vrij; consumpties in de pauze tegen geringe vergoeding 

Info bij:  Coby Fledderus (cobyde@hetnet.nl)  en Bate Wijnja (bjwijnja@gmail.com)  

 

The Old Oak (15.11) 

Deze film speelt zich af in een uitstervend mijnwerkersstadje in noordoost Engeland. Hier krijgt de 

laatst overgebleven pub ‘The old oak’ het zwaar te verduren, omdat veel mensen wegtrekken en er 

Syrische vluchtelingen worden ondergebracht in de leegstaande huizen. Dit leidt tot voorspelbare 

spanningen in de gemeenschap. De kroegbaas besluit hier iets aan te doen, samen met één van de 

Syrische vluchtelingen. Een film van Hoop en Wanhoop.  

 

No other land (24.1) 

Een film gericht op de situatie in een Palestijns dorp op de westelijke Jordaanoever en het Israëlisch-

Palestijnse conflict. Een jonge Palestijnse activist en een Israëlische journalist maken samen een 

documentaire over het dagelijks leven in het dorp Masafer Yatta. Zonder sensatiezucht laat het zien 

hoe dorpelingen vermangeld worden in het uitzichtloze conflict. De opbloeiende vriendschap tussen 

de twee is de spil in dit aangrijpende verhaal over macht, machtsmisbruik en machteloosheid. 

 

U bent van harte welkom! Bate en Coby. 

 

Leesgroep 
‘Boeken lezen. Het bewijs dat je op twee plekken tegelijk kunt zijn.’ - Loesje.  

Wie van lezen houdt en graag ervaringen met anderen deelt, is van harte welkom bij de leesgroep. 

Dit geldt ook voor wie in de buurgemeenten Easterein en Lollum-Waaksens woont. Graag wel van 

tevoren aanmelden. De boeken, die we gaan lezen, zijn: 

 

Hellenacht    Lars Mytting 

Butangen, eind jaren dertig: een Noors dorp in de schaduw van oplopende spanningen. Dominee Kay 

Schweigaard ziet in de 17-jarige Astrid Hekne een volwaardige erfgename van haar strijdbare 



naamgenote. Alleen Astrid vertrouwt hij het verloren gewaande Zustertapijt toe. Wanneer de 

Duitsers Noorwegen bezetten gaat Astrid in het verzet. In het oorlogsgeweld proberen beiden 

overeind te blijven en beseft Schweigaard dat hij de profetie van het Zustertapijt uit zal moeten laten 

komen om Astrid te redden. 

 

Het late leven    Bernhard Schlink 

Martin, zesenzeventig jaar en een befaamd jurist, is gelukkig getrouwd en heeft geen enkele neiging 

tot emotionele uitbarstingen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is en nog maar een 

paar maanden te leven heeft, vraagt hij zich af: wat geef ik mijn vrouw en kind mee? Wat is een 

geschenk voor hen, en wat wordt een last? Een verhaal over leven, ouder worden, houden van en 

afscheid nemen. 

 

Waar het woud de sterren raakt Glendy Vanderah 

Het hartverwarmende debuut van Vanderah draait om een onwaarschijnlijke vriendschap tussen 

twee vreemden en een mysterieus jong meisje dat in hun leven opduikt. Hun zoektocht naar 

antwoorden voert hen diep het bos in en leidt tot verrassende ontdekkingen over zichzelf en elkaar. 

 

Morgenrood     Willem van Toorn 

Als de 27-jarige Thomas Corbelijn de dagboeken van zijn betovergrootvader Maarten in handen krijgt 

en leest, wordt hij geconfronteerd met diens ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen 

Maarten zijn geliefde Klaartje, die als verpleegster naar het front ging, achterna reisde. Thomas reist 

met zijn vriendin Susan naar Ieper, Duinkerken en Verdun, waar die oorlog nog alom aanwezig is. Wat 

is de betekenis van die oorlog voor de huidige tijd, zo vraagt Thomas zich af. 

 

Plaats en datum 

Maandag  17 november Hellenacht    Bibliotheek 

Dinsdag  16 december Het late leven    It Bynt 

Woensdag 28 januari Waar het woud de sterren raakt Bibliotheek 

Donderdag 19 maart  Morgenrood    It Bynt 

Tijd:  19.30 uur 

Aanmelden: voor Bibliotheek    wommels@bmf.nl 

  voor It Bynt     hvhouten@planet.nl 

Coördinatie: Hink van Houten 

 

Meiinoar op paad (organisatie: Easterein) 

 



Ieder jaar stippelen Antsje Lolkema en Jellie Greidanus een wandeling uit door onze mooie natuur op 

een locatie waar ook iets valt te ontdekken. Bezoek aan kerken met een uitleg erbij, bakje koffie of 

thee met wat lekkers. Een mooi gevulde middag. De precieze datum is nog niet bekend, maar het zal 

zijn op een zaterdagmiddag in april. Als je mee wilt, geef je dan vast op. Als de datum bekend is, krijg 

je hiervan bericht en het zal ook in de Nijsbrief gepubliceerd worden van de Protestantse gemeente 

Easterein. 

Plaats:  nog onbekend 

Datum:  zaterdagmiddag in april 

Aanmelden: bij Antsje Lolkema, telefoon: 06-12671590, email: a.lolkema@ziggo.nl of bij Jellie 

Greidanus, telefoon: 06-57619165, email: modevakschooljellie@live.nl 

 

Ontdek de weidevogels (organisatie: Easterein) 
Fryslân is een echte weidevogelprovincie. Jaarlijks komen er verschillende soorten weidevogels in het 

voorjaar naar Fryslân om nestjes te maken en jongen groot te brengen. De bekendste soort is de 

grutto, maar ook de kievit, tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut en watersnip komen hier 

graag. Ga met ons mee de natuur in en beleef een unieke ochtend vol vogelgeluiden, frisse lucht en 

prachtige vergezichten. Onder begeleiding van Philippus Hingst, een enthousiast vogelaar, gaan we op 

zoek naar grutto’s, kieviten, tureluurs en andere bijzondere bewoners van ons boerenland. 

Philippus deelt onderweg zijn kennis en enthousiasme: hoe herken je de verschillende soorten, wat 

vertellen hun zang en vlucht, en waarom zijn deze vogels zo belangrijk voor ons landschap? Terwijl we 

samen speuren, leer je niet alleen kijken maar écht zien. 

Of je nu een beginnende natuurliefhebber bent of een ervaren vogelaar, deze excursie biedt iedereen 

een inspirerende ervaring. Deze activiteit kan pas plaatsvinden wanneer het ook echt te tijd ervoor is 

en dat is op voorhand moeilijk te zeggen. Wil je mee, geef je dan nu alvast op. Als het de juiste tijd is, 

leggen we een datum vast. 

Plaats:            vertrekken bij Café Bergsma in Easterein 

Datum en tijd:  voorjaar 2026 in overleg 

Praktisch:        trek stevige schoenen aan en neem een verrekijker mee 

Aanmelden:  bij ds. Nicolette Vlaming, telefoon: 06-14454766, email: predikant@kerkeasterein.nl 

 

Roemenië: Verslag van bezoek aan Sibiu, Cluj en conferentie 
Op 2 oktober zal ik afreizen naar Sibiu, zo is de bedoeling. Ditmaal gaan Gerrit Lanting, Eelke Malda 

en Ultsje Wiersma en zijn vriendin Heleen met mij mee. Zij zijn erg benieuwd hoe het de mensen 

vergaat met wie onze gemeente contacten had. Ds. Sándor Varró is er de huidige predikant. Op 

zondag 5 oktober hoop ik een Hongaarstalige overdenking te houden, die erna door ds. Varró wordt 

samengevat in het Roemeens. De volgende dag neem ik deel aan een conferentie in Györgyfalva. Op 

de laatste dag, 9 oktober, vindt dat plaats op het theologisch instituut in Cluj, waar ook mijn 

reisgenoten welkom zijn. Het boek dat wordt besproken is van Stefan Paas, Vreemdelingen en 

priesters (2015). Het gaat hierin over de vraag hoe de kerk vandaag de dag getuige kan zijn van het 

evangelie. Ds. Froukje de Hoop uit Tzum zal in Roemenië ingaan op het boek ‘De slag om het hart’ van 

Herman Paul (2017). Mensen zijn meer op het hier en nu gericht en staan minder open voor een 

boodschap over een toekomstig heil, zo is een van de constateringen. Het belooft ongetwijfeld een 

boeiende reis te worden. Marten  

Plaats en tijd: Jacobikerk, aanvang: 10.00 uur 

Datum:  zaterdag 15 november 

Aanmelden: bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com  

 

Vervolgde kerk, Open Doors 



Hoe is het om christen te zijn in een land, waar kerken worden verdrukt en vervolgd? Om dat 

enigszins invoelbaar te maken, wordt een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum van Open 

Doors in Ermelo. Deze organisatie biedt steun aan vervolgde christenen wereldwijd. Dit begon 

allemaal met Anne van der Bijl, die in 1955 afreisde naar Polen. Met gevaar voor eigen leven 

smokkelde hij bijbels naar landen achter het toenmalige ijzeren gordijn. Aan hem is een 

tentoonstelling gewijd. Het boek ‘Gods smokkelaar’ (2023) biedt zijn levensverhaal.  

In samenspraak met Nico Bouwhuijsen uit Arum, ambassadeur van Open Doors, wordt een 

programma uitgewerkt voor in de veertigdagentijd. Ds. Klaas van Marrum heeft hierin het voortouw 

genomen. Gemeenten uit de buurt zijn erbij betrokken. Tijdens het bezoek kun je je voor een paar 

minuten opsluiten in een gevangeniscel om van een medegelovige te horen hoe het is om vast te 

zitten vanwege je geloof. Daarnaast is het plan om een avondmaalsdienst te beleven zoals christenen 

dat meemaken in een omgeving, waar op geloven de doodstraf staat. De locatie en datum van deze 

dienst zijn nog onbekend. Te zijner tijd volgt meer informatie. Marten Dijkstra 

 

Diaconaal 

 

Liturgisch 
Bidden in de kring 
Afgelopen seizoen was de gebedskring meestal niet groter dan mij en twee anderen, maar eenieder, 

die zich betrokken weet, is welkom, ook als men bij een andere gemeente hoort. Eenmaal in de 

maand is er zo’n moment van gebed, waarbij situaties uit de eigen kring en de gemeenschap om ons 

heen kunnen worden ingebracht. Dit wordt omlijst met enkele liederen en een bijbeltekst. Marten 

Plaats en tijd: Jacobikerk, van 19.00-19.45 uur 

Data:  maandag 29 september, 20 oktober, 24 november, 22 december, 26 januari, 23  

  februari, 30 maart, 20 april en 1 juni 

Aanmelden: niet nodig 

Info:  Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com   

 

Kinderoppas / Kindernevendienst 
Op de derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) is er tijdens de kerkdienst oppas en 

kindernevendienst aanwezig in it Bynt. Vanaf 9.15uur  kunnen de kinderen worden gebracht in It 

Bynt. 

Er is een gezamenlijk moment in de ‘voorkamer’ met aandacht voor vertellen en zingen. Kinderen 

voor de kindernevendienst gaan daar dan vervolgens met een eigen verwerking aan de slag. De 

jongere kinderen kunnen dan in de ‘achterkamer’ spelen. Tegen het einde van de kerkdienst komen 

we terug in de kerk en is daar ook nog kort een afsluitend moment. 

Data:    Elke derde zondag van de maand (behalve juli en augustus). 

Contactpersoon:  Antje van Schepen, telefoon: 06-11315375 

P.S. Lijkt het u / jou leuk om aan te sluiten als vrijwilliger? Meld je dan aan! 

Meditatie 
Ook in het komende seizoen zijn er weer meditatieavonden in it Bynt. Je bent van harte welkom om 

mee te doen. Misschien verlang je naar rust en verdieping en ben je benieuwd of meditatie daarbij 

kan helpen. Misschien mediteer je al en vind je het fijn om dat ook samen met anderen te kunnen 

doen. 

De meditatieavonden hebben een vaste opbouw. We beginnen met stiltemeditatie. Dat is eenvoudig 

gezegd de oefening om in je lichaam aanwezig te zijn, je ademhaling te volgen en je niet mee te laten 



slepen door alles wat er in je hoofd opkomt. De uitnodiging is om mild met jezelf om te gaan, ook als 

je merkt dat je vanbinnen allesbehalve stil bent. Het is niet nodig om ervaring met stiltemeditatie te 

hebben, je krijgt steeds eenvoudige aanwijzingen. 

Na een korte onderbreking volgt een tweede meditatie, vaak aan de hand van een (bijbel)tekst. 

Vanuit de stilte beluisteren we de woorden van de tekst. Wat wordt er in ons aangeraakt? Wat 

hebben de woorden ons te zeggen? Deze meditatievorm is geïnspireerd door de manier waarop in 

kloosters van oudsher teksten worden gelezen, lectio divina genaamd. Het is een verdiepende, 

persoonlijke manier van lezen die je helpt om in verbinding te komen met wat er binnen in je leeft. 

We sluiten de avond af met een kopje thee en gelegenheid om ervaringen rond de meditatie met 

elkaar te delen. De avonden worden begeleid door Saskia Leene, kloosterpredikant bij Nijkleaster en 

geestelijk begeleider.  

We beginnen het seizoen met een open avond. Je kunt dan vrijblijvend komen kijken of het 

mediteren en de sfeer in de groep je aanspreken. 

 

Open avond: 29 september (gratis) 

 

Plaats en tijd: It Bynt, 19.45-21.15 uur 

Data:  maandag 29 september, 20 oktober, 10 november, 24 november, 15 december, 5 

  januari, 26 januari, 16 februari en 9 maart 

Aanmelden: Jelly Bosma, telefoon: 06-25418116, email: bosmajelly@kpnmail.nl 

Kosten:  € 3,00 per keer; eerste avond is gratis 

 

Voor de preek uit 
Het helpt mij bij de uitwerking van een preek, wanneer ik van tevoren meekrijg wat de lezing(en) bij 

anderen oproept. Ieder heeft zo zijn eigen invalshoek en beleving. Om hier achter te komen, zijn er 

een paar bijeenkomsten gereserveerd waarbij de desbetreffende tekst wordt doorgenomen. Voor de 

deelnemers bij zulk een bespreking geeft het meer betrokkenheid bij de dienst. Zonder voorbereiding 

kan men erbij zijn, maar wie wil kan ook de kerkapp raadplegen, waar de orde van dienst opkomt. 

Marten 

Plaats en tijd:  It Bynt (werkkamer), van 19.45-21.00 uur. 

Data:   donderdag 6 november, woensdag 28 januari en dinsdag 3 maart 

Aanmelden:  bij Marten Dijkstra, telefoon: 06-21655961, email: martends@outlook.com 

 

 


